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2023 18e NIEUWSBRIEF  

 
Een lezer leeft duizend levens voor hij sterft. Wie nooit leest, leeft er slechts één.  

George R.R. Martin 
 
Wat heeft de zomer lang op zich laten wachten. Tenminste hier in het Noorden. Op 30 april was het 
een gedenkwaardige dag. Voor het eerst, zonder verwarming, was het zeventien graden in de 
kamer. Nog een paar weken moesten we wachten voordat de thermostaat de felbegeerde twintig 
graden aangaf. De verwarming kon uit. Eindelijk, niet meer hoeven te bezuinigen op de energie. 
Warmte, gratis en voor niks. Wat is het toch heerlijk als het zonnetje schijnt en de natuur 
aangekleed wordt. De weilanden zijn prachtig groen, de bomen hebben hun bladerentooi weer, de 
luchten zijn blauw en de rode daken van de boerderijen en kerktorens maken Friesland tot 
Friesland. Het land waar het leven goed is.  
 
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie. Het verbaast me heel vaak dat ik in elke 
brief steeds het nodige te schrijven heb. Zo ook in dit epistel. In het tweede kwartaal heb ik weer 
heel veel mooie ontmoetingen gehad waarvan ik er een paar in deze nieuwsbrief met je deel.  
 
 
        
 
Hemelkinderen 
Als eerste een terugblik op twee presentaties met betrekking tot mijn boek Hemelkinderen.  
Op 19 april was ik in de Baptistengemeente te Vroomshoop, in het Tukkerland waar mijn roots 
liggen. We hebben daar in de omgeving een week in de caravan gebivakkeerd om ook nog enkele 
bezoekjes te kunnen afleggen. Een bijzonder mooie avond. Wat heeft het boek veel teweeg 
gebracht en niet in de allerlaatste plaats in ons eigen leven. Tijdens mijn spreekbeurt vertelde ik dat 
lijden tot zegen kan worden. Het is een Bijbels principe dat ik volmondig kan bevestigen.  
 
Een spreekbeurt waar de techniek ook een woordje in meespreekt, vind ik altijd iets spannender, 
vooral als daarin iets van mij verwacht wordt. Als er een beamer aanwezig is heb ik altijd een 
PowerPointpresentatie op een USB stick bij me, maar dan moet ik me soms wel even in de techniek 
verdiepen om de presentatie vlekkeloos te laten verlopen. Niet altijd lukt dat en meestal is de hulp 
van manlief voldoende, maar in Vroomshoop ging het toch niet zoals verwacht mocht worden. Wat 
een opluchting dat er een techneut onder mijn gehoor was die de helpende hand kon bieden, zodat 
uiteindelijk toch alle plaatjes en filmpjes getoond konden worden.  
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Een bol garen in hemels wit! 
Op 18 mei op Hemelvaartsdag mocht ik op het Strandheemfestival een seminar geven over verlies, 
rouw en herstel, opnieuw naar aanleiding van mijn boek Hemelkinderen. In de voorbereidingen 
kwam ik op het volgende idee dat ik ten uitvoer wilde brengen tijdens de seminar, en waarvan ik 
dacht dat het wel wat voeten in de aarde zou hebben. Het idee…!  

 
Eerlijk gezegd komt het idee uit de koker van Wilma Veen, maar ik heb er mijn eigen 
twist aangegeven. Wilma had bij een spreekbeurt een gekleurd touw meegenomen 
waarvan het begin een andere kleur had. Waarmee ze aangaf dat de tijd op aarde 
zoveel korter was dan onze tijd in de eeuwigheid.  
 
Mijn seminar sluit ik af met de tekst:  
 

De moeilijkheden van dit moment zijn niet erg en duren maar kort, als je ze vergelijkt met de 
heerlijke, eeuwige dingen die we daardoor nog zullen krijgen. Dat maakt alles goed.  
(2 Korintiërs 4:17 BB) 
 
Ik wil deze tekst uitbeelden met een touw, naar het voorbeeld van Wilma. Echter niet zomaar een 
stuk touw, maar het moet ongeveer honderd meter lang zijn en wit. Tijdens het seminar lees ik een 
gedeelte voor uit mijn boek waarin ik zeg dat wit de kleur is van de ongeschonden hemel. Ik verf 
dan een klein stukje touw rood. Wat staat voor onze tijd die wij hier op aarde doorbrengen en waar 
wij met lijden te maken krijgen. Ik zie het al helemaal voor me hoe ik het zal aanpakken en deel mijn 
gedachte met Echtgenoot. Zijn gezicht spreekt boekdelen. De woorden die hij uitspreekt passen bij 
zijn gezichtsuitdrukking. Weet ik wel hoe lang honderd meter is? Weet ik wel hoe duur touw is dat 
ook nog een behoorlijke diameter moet hebben om op afstand zichtbaar te zijn? En last but not 
least moet het ook nog wit touw zijn. Al met al lijkt het hem onmogelijk om dit idee uit te voeren. 
Maar ik zou ik niet zijn als ik niet alles uit de kast haal om mijn visioen van honderd meter lang, wit, 
touw te verwerkelijken. Hoe en wat? De tijd zal het leren. Een paar dagen nadat we er uitgebreid 
over hebben gesproken moeten we een paar boodschappen in de hoofdstad van Friesland doen en 
Echtgenoot stelt voor dat hij zijns weegs gaat en ik de mijne. We bellen elkaar met de mobiel zodra  
we ons ding hebben gedaan. Ik neem de gelegenheid te baat om op zoek te gaan naar wit touw. 
Honderd meter wit touw! Ik heb een aantal winkels uitgezocht waar de prijzen niet al te hoog zijn en 
ik ben benieuwd of ik zal slagen in datgene wat ik voor ogen heb. Ik hoop stilletjes op de hulp van 
God. Maar vindt Hij het felbegeerde witte touw nu werkelijk net zo belangrijk als ik? Zal ik in Hem 
een medestander vinden? Nadat manlief mij in het centrum heeft afgezet stap ik de eerste de beste 
winkel binnen die bekend staat om zijn lage prijzen. Ik dwaal de winkel rond en loop van de ene  
naar de andere gang en van het ene naar het andere schap. Ondertussen speurend naar touw. 
Totdat ik bij het schap van brei- en haakgarens aankom. Ik zie bollen garens in allerlei kleuren. Zelfs  
grote bollen met heel dik garen om er bijvoorbeeld een poef van te haken. 
Ik bekijk die bollen aandachtig en kom tot de conclusie dat ze heel goed voor mijn doel kunnen 
dienen, ware het niet dat ik op zoek ben naar een grote, witte bol garen. Geen blauwe, geen 
groene, geen roze en geen gele. Zonder enige verwachting en in gedachten graai ik in de bak met 
de gekleurde bollen en tot mijn stomme verbazing vind ik achterin één grote, witte bol. Eentje maar!  
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Ik explodeer bijna van enthousiasme. Zonder veel moeite heb ik een grote witte 
bol garen in handen, dik genoeg om goed zichtbaar te zijn en supergoedkoop. 
En als kers op de taart lees ik op het etiket dat deze bol maar liefst honderdvier 
meter garen bevat. Mijn enthousiasme kent geen grenzen. Het liefst maak ik een 
rondedansje, maar dat lijkt me daar in die drukke winkel lichtelijk overdreven, 

hoewel…       Het is ongelooflijk dat wat niet eenvoudig leek, toch zo eenvoudig is 

gebleken. Ik geloof met heel mijn dankbare hart dat God mij heeft geholpen in 
mijn zoektocht. Zoektocht? Ik heb maar amper gezocht en ik heb al wat ik wil 

hebben. Ik pak mijn mobiel en bel het mij zo bekende nummer, waarna ik al jodelend, weliswaar 
met enigszins gedempt stemgeluid, mijn lief op de hoogte breng van mijn unieke vondst. Hoezo heb 
ik iets onmogelijks bedacht?  

 
 
De voorbereidingen voor het seminar op het Strandheemfestival waren intensief, want er kwam 
meer bij kijken dan alleen het zoeken naar een grote bol wit garen. Ook omdat ik dit seminar niet 
alleen deed, maar samen met Marjolein Kooistra. Zowel in Vroomshoop als hier had ik mijn drie 
hartenschilderijen bij mij om aan de hand daarvan mijn boodschap duidelijk te maken. In dit seminar 
ben ik nog wat dieper op het proces van verlies, rouw en herstel ingegaan, omdat ik ook meer tijd 
ter beschikking had. Marjolein heeft het seminar prachtig omlijst met haar zang en muziek. Naast 

dat ze zichzelf op de piano begeleidde, maar ook op de dwarsfluit speelde, werd ze begeleid door 
de gitarist, Jan van der Meulen. Marjolein verloor vorig jaar haar zoontje Mattanja na negen 
maanden zwangerschap. Ze vertelde daarover en zong, naast een aantal andere liederen, ook haar 
eigen gemaakte lied Hemelkind. Het was heel ontroerend.  
 
Het Strandheemfestival is een prachtig evenement en hoe mooi dat wij in het programma mochten 
participeren. De boodschap was er een van hemelse hoop. In mijn toespraak zei ik dat emoties niet 
verjaren en deze uitspraak werd tijdens dit seminar bevestigd. Tot slot liet ik mijn grote witte bol 
garen zien en bemoedigde alleen mezelf al toen tijdens het afwikkelen het diep tot mij doordrong 
dat alles wat we hier meemaken op aarde in het niet valt met de eeuwigheid die nog voor ons 
ontvouwd moet worden. Het hele kleine, roodgeverfde stukje viel werkelijk in het niet met de 
oneindig lijkend omwikkelde witte bol garen. Het is al met al een heel mooi programma geworden 
en gezien de vele gesprekken die na afloop gevoerd werden is onze gezamenlijke boodschap goed 
overgekomen.  

 
Een paar schriftelijke reacties: 
- Willie, bedankt voor deze speciale middag! 
- Dank je wel voor de bemoediging van vanmiddag. Het boek is ook een bemoediging. Je blijft zo 

dicht bij jezelf en de mensen. 
- Wat een geweldig programma hadden jullie gisteren. En wat is er veel gehuild. Natuurlijk is het 

belangrijk dat wanneer er sprake is van verdriet, je de emoties de vrije loop kunt laten gaan. Ook 
de afwisseling met Marjolein haar zang was een gouden greep. Voor herhaling vatbaar wat ons 
betreft.  
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9 september 
Zoals ik al eerder heb verteld in mijn vorige nieuwsbrieven, is mij de vraag gesteld of ik een vervolg 
op Hemelkinderen zou willen schrijven. Ik heb veel respons gehad op de vragen die ik naar een 
heel aantal vrouwen heb gestuurd. Hoewel het schrijven van een vervolg nog even een open vraag 
blijft, is er wel een datum vastgesteld waar, bij voldoende animo, lotgenoten bij elkaar komen. Zoals 
ouders die een kindje hebben verloren, maar ook iedereen die op een andere manier te maken 
heeft (gehad) met verlies of geïnteresseerd is, is welkom. Naar aanleiding van mijn verhaal over 
verlies, rouw en herstel kunnen vragen gesteld worden en is de mogelijkheid aanwezig om met 
elkaar te praten over de betekenis van verlies in ons leven. De middag zal omlijst worden met zang 
en muziek van een professionele band die voor deze gelegenheid wordt samengesteld. Als je 
interesse hebt dan kun je je bij mij opgeven, zodat we kunnen inventariseren of er voldoende 
belangstelling is.  
 
Locatie en tijd: 9 september 2023 van 14.00–17.00 uur in Onder Ons.  
Fluiterstraat 26, 3901 DK  Veenendaal.   
 
 
 
 
Schilderen 
In de afgelopen maanden ben ik zonder vooropgezet plan met een bomenproject bezig geweest. 
Drie heel verschillende fantasiebomen heb ik met acryl op masonite en MDF geschilderd. Een leuke 
bezigheid en net als in de natuur is er geen enkele boom hetzelfde. De winter is voorbij en de 
bomen zijn in volle tooi. 
 

         
 
 
Misschien vind je het leuk om eens een kopje koffie (met heerlijke taart) in het restaurant van 
B&B Het Rijsterbosch in Rijs te drinken, waar dertien van mijn schilderijen te zien zijn.  
De gastvrije eigenaren Els en Jorgen Jorritsma zullen je graag verwelkomen.   
 
 
 

     
 
 

       
 
 
 



Pagina 5 van 6 
 

 
Overzicht van de spreekbeurten die voor de overige maanden van dit jaar vaststaan en zelfs al één 
voor 2024. 
 
Uitdagende Outfit: 
Dinsdag 10 oktober   : Vrouwenconferentie (9-12 oktober) De Ark in Ter Apel 
          
Hemelkinderen: 
Zaterdag 9 september  : 14.00 u. Onder Ons in Veenendaal  
Dinsdag 9 januari 2024  : 19.30 u. Chr. Plattelandsvrouwen in Berlikum 
 
Het roer om!: 
Woensdagavond 18 oktober  : 19.30 uur Lighthouse in de Wilgen 
Zondagmorgen 5 november  : 10.00 uur Baptistengemeente Pleinkerk te Noardburgum 
 
 
             

 
           

Bij mij te bestellen: 
  

Uitdagende Outfit    € 10,- 
 Hemelkinderen    € 15,- 
 Schipperen     € 15,- 
 Het roer om!      € 16,95  Ook verkrijgbaar in christelijke boekwinkels 
 Dichtbundel Jezus komt!   € 10,- 
 Dichtbundel Gedchten in Gedichten  € 10,- 
 5 dubbele kaarten met gedicht + envelop € 10,- 
 5 dubbele kaarten met tekst + envelop € 10,- 
  

Vanaf nu geldt de aanbieding dat bij een bestelling van twee of meer boeken de verzendkosten voor 
mijn rekening zijn.  
 
Bij mijn spreekbeurten is er vaak een mooie aanbieding als aanmoedigingspremie om een extra 
boek te kopen.   
 
 
   
 
 
Tot zover weer mijn laatste nieuwtjes. De vakantie staat voor de deur en ik wens iedereen een 
goede vakantieperiode toe, of je nu wel of niet op vakantie gaat.    
 
Tot ziens of tot horens! 
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Mijn emailadressen 
w.zeldenrust@ziggo.nl 
williezeldenrust@gmail.com  
 
Mijn website 
www.willietenharkel.com 
 
Mijn Youtube kanaal 
https://www.youtube.com/channel/UCZwg5G53Epsud0fxtLg6msA 
 
EO Ik mis je 
https://ikmisje.eo.nl/televisie/zondag-15-november-2020-855-uur 

 
Eva 
https://eva.eo.nl/artikel/2020/10/willie-schreef-veertig-jaar-na-de-stilgeboorte-van-haar-zoon-het-
ontroerende-boek-hemelkinderen 
 
CIP  
https://cip.nl/dossiers/willie-zeldenrust 
 
Revive.nl  
https://www.revive.nl/willie-zeldenrust-combineert-in-haar-nieuwe-boek-humor-met-diepe-
geloofslessen/ 
https://www.revive.nl/willie-zeldenrust-verloor-een-kindje-en-schreef-er-een-boek-over-door-mijn-
gebrokenheid-heen-kan-ik-veel-betekenen/ 
 
Interview St. Opwekking 
https://youtu.be/sE4ldixnphs 
 
Podcast Trans World Radio: vijf overdenkingen over ‘Het roer om!’ 
https://www.twr.nl/podcast/uitzendingen/het-roer-
om/?fbclid=IwAR1qBKDx5kE4E5Axb_0167BPR9BDQ7vQ2fNlCYNLQ7w46S36IVAnfGQsxbE 
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