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2024 24e NIEUWSBRIEF

Ik houd van het leven omdat ik God ken en weet dat Hij van mij houdt,
niet omdat alles goed gaat. Nicolaas van Cusa

Deze nieuwsbrief heeft langer op zich laten wachten dan normaliter het geval is en
daar ligt een reden aan ten grondslag. Wij, als gezin, hebben een heftige periode
achter de rug. Echtgenoot en vader kreeg kort na elkaar een tia en een aneurysma.
De sterke man die eigenlijk altijd alles kon werd compleet gevloerd. Het is een
regelrecht Godswonder dat hij nhog leeft. In de ambulance leek het erop dat hij het
leven al zou laten voordat hij in het ziekenhuis aankwam en in het ziekenhuis kreeg ik
te horen dat ik de kinderen moest bellen om telefonisch afscheid te kunnen nemen
van hun vader. Ook ik moest afscheid nemen van de man waar ik al 51 jaar lief en
leed mee gedeeld had. De artsen besloten om hem te opereren, maar de afloop was
uiterst onzeker. Ze wisten niet of ze bij de plek konden komen waar de slagader was
gesprongen. Bovendien was de bloeddruk zo dramatisch laag dat ze moesten
opereren zonder dat de patiént onder narcose gebracht kon worden. Terwijl we
afscheid namen zei mijn lief dat hij geborgen was in de handen van God en dat hij en
ik wisten waar hij heenging. Hij was de rust zelve in tegenstelling tot mijn persoontje.
Het leek alsof we in een hele boze droom terecht waren gekomen. Ik kon het niet
bevatten. Ik kon niet geloven dat hij zou overlijden, maar ik kon ook niet geloven dat
hij zou blijven leven. Rond twee uur ‘s nacht verdween hij naar de OK en vele
stressvolle uren volgden. Pas om half zes hoorden we het verlossend bericht dat de
operatie tegen alle verwachtingen van de artsen in geslaagd was. Toen Dochter en ik
naar de intensive care mochten om het Godswonder te gaan zien, kuste ik hem en
mijn eerste woorden waren ‘Wat is God groot en goed voor ons’, want dat voelde ik
vanuit mijn tenen. Zijn reactie was: ‘Willie, ook al was ik overleden, dan nog is God
groot en goed.” Och ja, natuurlijk dat wist ik ook wel. Ik heb niet voor niets boven deze
brief de woorden gezet: Ik houd van het leven, omdat ik God ken en weet dat Hij van
mij houdt, niet omdat alles goed gaat. Geloven in een God die groot en goed is, is
niet afhankelijk van de omstandigheden, omdat het een objectieve waarheid is. Het
staat immers in de Bijbel. Een waarheid die je echter wel moet omarmen, want deze
overtuiging volgt pas op de bereidheid te geloven in deze God. De God die heel wat
keren in de Bijbel van zichzelf zegt ‘Er is geen andere God, Ik ben de enige God.’
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We zijn ontzettend dankbaar dat we nog extra tijd hebben gekregen om samen te zijn
en ons verlangen is dat we die enige God nog meer en beter zullen leren kennen.
Met deze God van volmaakte liefde zullen we de eeuwigheid doorbrengen.

De eeuwigheid die op onze deur heeft geklopt.

Johannes 17:3
Het eeuwige leven is dat de mensen U kennen, de enige echt God, en Jezus Christus
die U heeft gestuurd.

Volgende maand gedenken en vieren we dat Jezus in onze wereld is gekomen.
Kerstfeest! Gods uiting van zijn liefde voor ons! Jezus kwam als het Licht van de
wereld. In het donker hebben we enorme behoefte aan licht. Wij mensen hebben
letterlijk licht nodig om te leven, maar ook om de juiste weg te bewandelen of te
bevaren. Hierover spreekt Echtgenoot in de adventstijd. Als varensman heeft hij daar
aardig wat ervaring mee opgedaan. Het kwam regelmatig voor dat hij aan het roer
van een schip in het donker zijn weg op het water moest vinden. Vaak was hij op
zoek naar een lichtboei. Wanneer hij een lichtboei ontdekte, wist hij precies waar hij
was en vooral op grote wateren zijn deze boeien onontbeerlijk. Zonder lichtboeien
kan het schip in het donker op een verkeerde koers komen te liggen, waardoor hij het
schip zou kunnen verspelen. In de vaart wordt ook gebruik gemaakt van vuurtorens.
Lichtboeien liggen in het water, maar vuurtorens staan op het vasteland. Ze hebben
een veel groter bereik dan lichtboeien. Lichtboeien houden je op koers en vuurtorens
leiden het schip naar de haven. De vuurtoren voorkomt dat het schip vergaat, maar
behouden in de haven aankomt. Het licht van de lichtboei en de vuurtoren houden ten
diepste de mensen die op het schip zijn in leven.

Jezus is het Licht en het Leven.
Johannes 8:12

Jezus zei: Ik ben het licht voor de mensen. lemand die Mij volgt, hoeft nooit meer in
het donker te leven. Hij zal wandelen in het licht dat leven geeft.

Niet van voorbij

Door de recente gebeurtenissen is mijn schrijverij in het slop gekomen. Ik kon er mijn
gedachten niet bijhouden en deze nieuwsbrief is het eerste waar ik weer mee aan het
schrijven ben gegaan. Verschillende afspraken heb ik moeten afzeggen, maar
binnenkort heb ik weer een interview met een van de schrijfsters van Niet van voorbij
en ik zal in het nieuwe jaar de draad proberen op te pakken.
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Zoals beloofd stellen zich weer een paar schrijfsters voor.

Als eerste stelt zich Sofie Solberg voor:

Ik ben getrouwd met Jonathan en wij wonen met drie van onze vier kinderen in Geel
(Belgié). Na twee fijne, onbezorgde zwangerschappen, verliep onze derde
zwangerschap vanaf de 20e week heel wat minder zorgeloos. Toen Thobin en
Amaris in het jaar 2021 respectievelijk 4 en 2 jaar oud waren, kregen ze op 15 april
een kleine zus, genaamd Dorothee. Zij zou voor altijd één dagje oud blijven. Maar tot
op de dag van vandaag én met hun broertje Giljan erbij, blijven ze nog steeds haar
naam noemen. Ik schrijf graag en tijdens de zwangerschap en na de geboorte van
Dorothee heb ik een aantal blogs geschreven. Zie link.
https://www.bovendewolken.be/jullie-verhalen/dorothee/

De volgende schrijfster is Marjolein Kooistra:

Ik ben getrouwd met Harold en samen hebben we drie kinderen. Daniel, Timothy en
ons hemelkind Mattanja. Zolang ik mij kan herinneren ben ik gelovig. Wij zijn als
echtpaar voorgangers van de Filadelfia gemeente in Dokkum. Ik ben creatief en heb
een opleiding tot naaister gehad. Muziek maken doe ik ook heel graag door op mijn
dwarsfluit of piano te spelen en te zingen. Over het verlies van Mattanja heb ik een
liedje geschreven ‘Hemelkind’. Zie link. https://youtu.be/K19MYBB4iJY

Froukje Akkerman sluit de rij:

Ik ben getrouwd met Marc en trotse moeder van vier dochters. Lisanne 2018,
Danielle 2020, Jasmijn 2022, Jolien 2024. We wonen in Zevenhuizen. Ons derde
meisje Jasmijn is na negen maanden zwangerschap naar de hemel toe gegaan. Ik
werk met kinderen die een taalachterstand hebben. Mijn hobby’s zijn wandelen en
zwemmen.

Spreekbeurten

Ondanks de situatie van de afgelopen tijd, waarin Echtgenoot herstellende was, heb
ik toch drie spreekbeurten kunnen doen. Ik voelde me onthand, omdat hij mij niet
zoals anders terzijde kon staan. Maar zo fijn dat ik aan helpende handen geen gebrek
had. Een van mijn vriendinnen heeft mij met de eerste spreekbeurt fantastisch
geholpen en ook onze zoon, die uit Brazilié was overgekomen, stond zijn mannetje bij
mijn boekentafel bij de volgende spreekbeurt. Allemaal waren het hele goede
ontmoetingen waar ik met mijn boodschap anderen mocht bemoedigen, maar waar
ook ik bemoedigd werd.
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Mijn agenda 2025

5 februari : Woensdagmorgen 09.30 u. Open koffieochtend in VBG de Bron
Middelzeelaan 1 8604 BH Sneek

3 april : Donderdagmorgen 09.30 u. Ouderenmorgen Baptistengemeente
Wega 1 8531 NZ Lemmer

7 oktober : Dinsdagochtend 10.00 u. Vrouwenochtend in de Koningshof
Dr. HLAW. van de Vegtlaan 9 8061 HJ Hasselt

9 november : Zondagochtend 10.00 u. UBG Pleinkerk
Zevenhuisterweg 39 9257 VH Noardburgum

Bij mij te bestellen:

Uitdagende Outfit €10,-
Hemelkinderen €15,-
Schipperen € 15,-
Het roer om! € 15,-
Dichtbundel Jezus komt! € 10,-
Dichtbundel Gedachten in Gedichten €10,-

5 dubbele kaarten (eigen schilderkunst) met gedicht/tekst + envelop €10,-

Voor de feestmaand december heb ik een speciale aanbieding, want we geven dan
graag kadootjes aan mensen waar we van houden. Ja toch? Kies dan een kadootje
dat niet alleen leuk is, maar bovendien een meerwaarde heeft.

De aanbieding bestaat uit twee boeken/dichtbundels voor € 15,- en elk volgend boek
€ 7,50. En vanaf € 30,- zijn de verzendkosten gratis.

Misschien wil je mij eens als spreker in jouw omgeving introduceren. Ik geniet ervan
om op verschillende plekken in Nederland de boodschap van geloof, hoop en liefde
door te kunnen geven.

Jan en ik wensen je hele gezegende en goede Kerstdagen toe waarin het Licht volop
zal schijnen.

(gl

pugke
we
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Kerstfeest is

Het feest van gezelligheid
Liefde en harmonie
Van mededeelzaamheid
Waarin ik naar de ander omzie

Het feest van meeleven
Met mensen in nood
Overvloedig geven
Van wijn en brood

Het feest van bezinnen
Op een nieuwe start
Opnieuw beginnen

Met vrede in mijn hart

Het feest van genade

Tot vergeving bereid

Van farce en facade
Volmaakt bevrijd

Het feest van licht
Vrede en gerechtigheid
In het tijdsgewricht
Van de eeuwigheid

Het feest van vooruitzien
Want wat komen zal
Is naar hemels stramien
Een eindeloos feestelijk festival

Kerstfeest = Lichtfeest = Christusfeest

Details over de schilderijen en prijzen staan op mijn website.
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Mijn emailadressen
w.zeldenrust@ziggo.nl
williezeldenrust@gmail.com

Mijn website
www.willietenharkel.com

Mijn youtube kanaal
https://www.youtube.com/channel/lUCZwg5G53Epsud0fxtLgbmsA

EO Ik mis je
https://ikmisje.eo.nl/televisie/zondag-15-november-2020-855-uur

Eva
https://eva.eo.nl/artikel/2020/10/willie-schreef-veertig-jaar-na-de-stilgeboorte-van-
haar-zoon-het-ontroerende-boek-hemelkinderen

CIP
https://cip.nl/dossiers/willie-zeldenrust

Revive.nl
https://www.revive.nl/willie-zeldenrust-combineert-in-haar-nieuwe-boek-humor-met-
diepe-geloofslessen/
https://www.revive.nl/willie-zeldenrust-verloor-een-kindje-en-schreef-er-een-boek-
over-door-mijn-gebrokenheid-heen-kan-ik-veel-betekenen/

Interview St. Opwekking
https://youtu.be/sE4ldixnphs

Podcast Trans World Radio: vijf overdenkingen over ‘Het roer om!’
https://www.twr.nl/podcast/uitzendingen/het-roer-
om/?fbclid=IwAR1gBKDx5kE4E5AXxb 0167BPRIBDQ7VOQ2fNICYNLQ7w46S361VANf

GOsxbE

Kerkdiensten Pleinkerk Noordbergum

Uitdagende Ouitfit: https://www.youtube.com/watch?v=KQtNp8Ah7Uw
Het roer om!: https://www.youtube.com/watch?v=EABmMDIPYAPY

Het roer om!: https://www.youtube.com/watch?v=g3xkLJO0arA

T¥ ity

spreken schrijy

Willie Zeldenrust - ten Harkel
It Hiem 15 9022 CG Mantgum
06 24633412
w.zeldenrust@ziggo.nl
NL17 INGB 0000 6945 25
www.willietenharkel.com

Banknummer: NL17 INGB 0000 6945 25
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