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2025 25e NIEUWSBRIEF  

 
Een onbeschreven blad is het begin van een nieuw boek. Bert Schierbeek 

 
Eindelijk weer een nieuwsbrief. De eerste van dit jaar. Vanwege heel wat 
gezondheidsperikelen was het schrijven op een laag pitje komen te staan, maar in de 
laatste twee maanden heb ik de pen weer ter hand genomen. Bij wijze van spreken 
dan, want het is mijn dierbare appletje waarmee ik heel wat uren doorbreng.  
 
De vakantie staat voor de deur en het is tijd je weer even bij te praten over mijn 
schrijverij, spreekbeurten en mijn schilderactiviteiten. In het eerste halfjaar heb ik 
twee spreekbeurten/lezingen gehad. In Sneek mocht ik voor een grote groep vrouwen 
spreken. Het thema voor die ochtend was Je bent genoeg. Wat hebben we het toch 
nodig om te weten en te ervaren dat we genoeg zijn. God vindt ons genoeg. Hij heeft 
ons lief zoals we zijn. We krijgen in ons leven met heel veel voorwaardelijke liefde te 
maken. Ik hou van je als je je gedraagt zoals ik het wil, ik hou van je als je genoeg 
presteert, ik hou van je als …! Maar God zegt: Ik hou van je zoals je bent, voor mij 
ben je goed. Hoewel jij en ik er niet om gevraagd hebben stierf Hij om ons een leven 
te geven waar je u tegen zegt. Uit Liefde! Onvoorwaardelijke liefde.  
De tweede keer ben ik naar Lemmer geweest waar ik voor een seniorengroep de 
geestelijke wapenrusting voor het voetlicht mocht brengen. Ik weet zo niet hoe vaak 
ik al over dit onderwerp heb mogen spreken, maar het verveelt nooit, integendeel! 
Het boekje Uitdagende Outfit, waarin ik alle ins en outs van de wapenrusting 
beschrijf, vindt nog steeds nieuwe eigenaren. In het najaar komt dit onderwerp nog 
een keer aan bod.   
 

     
 

 

https://citaten.net/quotes/van-bert_schierbeek.html
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Niet van voorbij 
Zoals gezegd ben ik weer druk aan het schrijven. Het was al in december 2023 dat ik 
naar een onbeschreven blad zat te kijken met een onbestemd gevoel. Met welke 
woorden maak ik een begin aan een nieuw te vormen boek. Meestal is het zo dat de 
eerste woorden die uit mijn brein ontstaan en op het onbeschreven blad komen te 
staan, uiteindelijk niet de eerste woorden blijken te zijn waarmee het nieuwe boek 
begint. Hoewel van een onbeschreven blad zo langzamerhand geen sprake meer is. 
Ik kan nu praten over een boek dat meer en meer vorm krijgt en waarvan al een 
aantal hoofdstukken grotendeels geschreven zijn. De titel Niet van voorbij lijkt een 
goede keuze. Er heeft zich nog geen andere titel aangediend. Meer dan de helft van 
de verhalen van de medeschrijfsters zijn inmiddels helemaal of bijna afgerond. Ik heb 
nog een aantal boeken liggen die het lezen waard zijn en waarvan ik een en ander in 
Niet van voorbij wil verwerken.  
 
Een recent gesprek met de uitgever, die ook mijn laatste drie boeken heeft 
uitgegeven, geeft een flinke boost aan mijn schrijverij. Het manuscript moet eind van 
het jaar op het bureau van de redacteur liggen. Freewheelen is niet meer aan de 
orde. Ik zal er vaart achter moeten zetten om deze deadline, die nu heel duidelijk 
gesteld is, te halen. Ik heb geen zes maanden meer om het boek af te ronden en dat 
heeft behoorlijke impact op mijn agenda voor de komende tijd.  
 
Tijdens dit gesprek is ook gesproken over wie het voorwoord gaat schrijven voor mijn 
boek. Verschillende namen van personen passeerden de revue die allemaal een 
connectie hebben met het onderwerp waarover het in Niet van voorbij gaat. Verlies 
van veel te vroeg geboren kindjes in de zwangerschap en vlak na de bevalling.  
Manu Keirse was een van hen, omdat ik onder andere zijn boeken gebruik om de 
thema’s beter te belichten. Ik heb hem bij een lezing ontmoet en met hem gesproken.  
 
Manu Keirse is klinisch psycholoog en emeritus hoogleraar verliesverwerking aan de 
faculteit geneeskunde van de Katholieke Universiteit Leuven (België). De uitgever 
stelde me voor om hem te vragen het voorwoord te schrijven, omdat het van 
toegevoegde waarde is voor het boek. Met de nodige schroom heb ik hem een mail 
gestuurd. En zie … hoe bijzonder dat, Manu Keirse, de rouwspecialist bij uitstek uit 
België, auteur en spreker, bekend van radio en televisie (Ik mis je EO, Leven na de 
dood BNN/VARA), het voorwoord wil schrijven in Niet van voorbij.   

 

In het boek komt de impact van verlies uitgebreid aan de orde. Het rouwproces, de 
impact op onze relaties,  en de impact op ons geloof en hoe we kunnen doorleven na 
verlies. Het boek zal niet alleen bij moeders die een kindje hebben verloren 
herkenning oproepen, maar ook bij iedereen die met verlies te maken heeft gehad.  
 
Ik verwacht dat dit boek een hele mooie aanvulling en een verdieping is op 
Hemelkinderen, hoewel het ook los daarvan te lezen is. De titel Niet van voorbij heeft 
wel duidelijk connecties met dit boek, want op de cover van Hemelkinderen staan de 
volgende twee zinnetjes: Niet voor de aarde maar voor de hemel gemaakt, niet van 
voorbij maar voor eeuwig ben jij. 

 
Opnieuw stellen zich weer een paar schrijfsters voor.  
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Annemarie Kunst 
Mijn naam is Annemarie Kunst – van Schie en ik ben getrouwd met Gerhald. Wij 
wonen in Barneveld. Ik mag moeder zijn van drie kinderen. Onze oudste zoon 
Jonathan is in 2015 geboren. Onze tweede zoon Juda is na een zwangerschap van 
drieëndertig weken geheel onverwachts in de moederschoot overleden en geboren 
op 12 maart 2021. Op 17 juni 2022 is onze dochter Hannah geboren. De HEERE is 
genadig! Als gezin genieten wij enorm van het kamperen, heerlijk de rust en ruimte 
om ons heen. Naast de zorg voor de kinderen werk ik twee dagen op een voortgezet 
onderwijs school waar ik de (leerlingen)administratie mag doen.  
 
Ieteke Bloem 
Ik ben Ieteke Bloem, getrouwd met Peter en moeder van 3 jongens. Jonathan 
(2006)*, Daniël (2008) en Benjamin (2009). Jonathan is stilgeboren en een 
hemelkind. Naast de zorg voor de kinderen, leid ik samen met mijn man een 
huisgemeente. Wij wonen met ons gezin in Broeksterwoude. Ik wandel veel, houd 
van een goed boek en reis graag! 

 
Marianne van der Zalm 
Mijn naam is Marianne van der Zalm-Grisnich. Ik ben getrouwd en moeder van, 
tja…wat zeg je dan…tien of twee kinderen? Voor twee kinderen (van inmiddels 14 en 
10 jaar) mogen we zorgen. De andere acht kindjes zijn vroeg in de zwangerschap, 
tussen zes en twaalf weken al gestorven. Vanuit deze ervaring ben ik bij de 
vereniging ‘In de knop gebroken’ (reformatorische vereniging voor ouders die tijdens 
de zwangerschap of vlak daarna een kindje – of kindjes -  hebben verloren) 
telefonisch contactpersoon. Daarnaast heb ik een eigen praktijk als orthopedagoog. 
 
In de volgende nieuwsbrieven zal ik iedere keer een kort gedeelte uit Niet van voorbij 
plaatsen, zodat je als lezer al iets kunt proeven van het boek dat D.V. in 2026 zal 
verschijnen.  
 

  
 
     
Mijn agenda 2025  

 
 7 oktober : Dinsdagochtend 10.00 u. Vrouwenochtend in de Koningshof  
   Dr. H.A.W. van de Vegtlaan 9 8061 HJ Hasselt 
   

9 november : Zondagochtend 10.00 u. UBG Pleinkerk 
Zevenhuisterweg 39 9257 VH Noardburgum   

   
 

 
  

Bij mij te bestellen: 
  

Uitdagende Outfit        € 10,- 
 Hemelkinderen        € 15,- 
 Schipperen         € 15,- 
 Het roer om!          € 15,-   
 Dichtbundel Jezus komt!       € 10,- 
 Dichtbundel Gedachten in Gedichten     € 10,- 
 5 dubbele kaarten (eigen schilderkunst) met gedicht/tekst + envelop € 10,- 
   

Bij een bestelling van twee boeken of meer is de verzending gratis.  
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Misschien wil je mij eens als spreker in jouw omgeving introduceren. Ik geniet ervan 
om op verschillende plekken in Nederland de boodschap van geloof, hoop en liefde 
door te kunnen geven.  
 
 
 
 
 
Mijn vorderingen met betrekking tot schilderen 
Mijn allereerste portret! Een hele uitdaging! De opdracht van mijn schildersdocent 
voor het afgelopen seizoen. En zowaar, ik herken de man die ik heb geschilderd.  
  

         

 
 
 

Op mijn website kun je meer lezen over mijn schilderijen en de prijzen.  
 
 
 
 
 
Tot slot wens ik je een hele fijne en ontspannen vakantietijd toe. Wij zullen weer een 
tijdje in de tent bivakkeren en zien uit naar een paar weken waarin alles mag en niets 
hoeft. Tot na de vakantieperiode.   
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Mijn emailadressen 
w.zeldenrust@ziggo.nl 
williezeldenrust@gmail.com  
 
Mijn website 
www.willietenharkel.com 
 
Mijn youtube kanaal 
https://www.youtube.com/channel/UCZwg5G53Epsud0fxtLg6msA 
 
EO Ik mis je 
https://ikmisje.eo.nl/televisie/zondag-15-november-2020-855-uur 

 
Eva 
https://eva.eo.nl/artikel/2020/10/willie-schreef-veertig-jaar-na-de-stilgeboorte-van-
haar-zoon-het-ontroerende-boek-hemelkinderen 
 
CIP  
https://cip.nl/dossiers/willie-zeldenrust 
 
Revive.nl  
https://www.revive.nl/willie-zeldenrust-combineert-in-haar-nieuwe-boek-humor-met-
diepe-geloofslessen/ 
https://www.revive.nl/willie-zeldenrust-verloor-een-kindje-en-schreef-er-een-boek-
over-door-mijn-gebrokenheid-heen-kan-ik-veel-betekenen/ 
 
Interview St. Opwekking 
https://youtu.be/sE4ldixnphs 
 
Podcast Trans World Radio: vijf overdenkingen over ‘Het roer om!’ 
https://www.twr.nl/podcast/uitzendingen/het-roer-
om/?fbclid=IwAR1qBKDx5kE4E5Axb_0167BPR9BDQ7vQ2fNlCYNLQ7w46S36IVAnf
GQsxbE 
 
Kerkdiensten Pleinkerk Noordbergum 
Uitdagende Outfit: https://www.youtube.com/watch?v=KQtNp8Ah7Uw 
Het roer om!: https://www.youtube.com/watch?v=EABmDIPyAPY 
Het roer om!: https://www.youtube.com/watch?v=q3xkLJO0arA 
 
 
 

            
 

 
Banknummer: NL17 INGB 0000 6945 25 
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