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2025 26e NIEUWSBRIEF  

 
Als je een boek voltooit, is het een beetje alsof je een baby krijgt. 

John le Carré 
 
Na een mooie zomerperiode nog net een nieuwsbrief voordat de maand oktober 
begint. Ten dele was het voor mij een ontspannen periode, waarvan we ruim een 
maand in de tent hebben gebivakkeerd en de buitenlucht in overvloed hebben 
ingeademd. We hebben genoten van musea, fiets- en wandeltochtjes, natuur, van de 
rust en de ruimte en niet in de laatste plaats van elkaar.  
 
 

 
 
 
Maar de zomerperiode was ook een periode van veel lezen, nadenken en schrijven. 
Mijn hersenen heb ik gepijnigd om de juiste woorden en de juiste taal te gebruiken 
om de boodschap die ik op mijn hart heb door te kunnen geven. Een boodschap die 
veertien schrijfsters ondersteunen door hun ervaringen met mij en met de lezer te 
delen. De afronding is in volle gang. Eind oktober al moeten de hoofdstukken bij de 
uitgever zijn waar de beslissing zal vallen of Niet van voorbij de moeite van het 
uitgeven waard is. Superspannend! In mijn manuscript schrijf ik dat het boek als een 
zwangerschap aanvoelt die langer dan negen maanden heeft geduurd. Dit gevoel 
komt overeen met de quote die ik bovenaan deze brief heb geschreven. Het 
allermoeilijkste is wel om de inspanning van jaren na de voltooiing in handen van 
iemand anders te geven. Mijn ‘baby’ zal bij wijze van spreken wel of niet het 
levenslicht gaan zien. Deze gedachte is des te meer toepasselijk, omdat in vele 
verschillende bewoordingen is geschreven over baby’s die niet voor deze aarde zijn 
gemaakt, maar voor de hemel en daar pas werkelijk het levenslicht zien. De titel Niet 
van voorbij blijkt gaandeweg het schrijven goedgekozen te zijn, het dekt de lading 
meer dan ik vooraf bedacht heb.  

https://citaten.net/quotes/van-john_le_carr%C3%A9.html
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Ik hoop je in de volgende nieuwsbrief al te kunnen schrijven of Niet van voorbij als 
boek wordt uitgegeven. 
 
Impressie (niet opeenvolgend overgenomen) uit Niet van voorbij: 
 

Marrit Oosterloo 

Na de begrafenis overviel me de leegte. De stilte. De pijn. Het gemis. Overweldigend 

groot. Wat heb ik hard, keihard gehuild. Ik kon de leegte niet verdragen. Ik kon er niet 

bij dat Sara er niet meer was. De leegte, het gemis, deed letterlijk pijn in mijn lijf. Ik 

herinner mij nog goed dat het definitieve van het hele gebeuren mij in de greep had. Bij 

elk ander verdriet of in moeiten had ik altijd de neiging om het te bagatelliseren, het wat 

weg te redeneren. Maar dit verdriet was zo groot, te groot! En het was onomkeerbaar, 

het was definitief.  

 
Op internet las ik de reactie van een moeder toen bij de laatste echo bleek dat de 
baby niet meer leefde. Ze schreef: ‘Ze hebben het weleens over een gebroken hart. 
Toen kwam ik erachter wat dat is. Ik voelde de ergste pijn die ik ooit heb gevoeld. 
Een pijn die niet alleen mentaal, maar ook fysiek aanwezig was.’ 

 
Froukje Akkerman 

Op de dag van de begrafenis was ik nerveus en die ging grotendeels langs me heen. Een 

zin van de preek kwam weliswaar als een brandende pijl bij me binnen. ‘Maar hier op aarde 

zien we haar nooit meer terug’. Deze woorden benadrukten de leegte die mij volledig 

omhulde. De dagen, weken, maanden daarop ervoer ik die leegte in heel mijn lijf en hoofd.   

 
Het lijkt of we heel lang blijven zoeken naar wat we missen en we zien overal baby’s, 
in kinderwagens, in wiegjes, in een draagzak. Maar ons kindje is en blijft onvindbaar. 

 
Liesbeth Koedoot 

Na vijf dagen in het ziekenhuis te hebben gelegen, kiezen we ervoor om Nine samen te 

begraven. We hebben zoveel tegenstrijdige gevoelens, dat we genoeg hebben aan elkaar. 

Met een klein mandje in onze handen lopen we naar haar grafje toe en nemen we afscheid 

van onze dochter, tweelingzus van Saar. Ons hart is gebroken, er is een stukje 

afgebroken, dat niet meer geheeld kan worden. Onze trein is met een harde klap tot 

stilstand gekomen. Wat zo mooi begon met het verwachten van twee meisjes, dromen en 

plannen makend, eindigt hier voor even bij het graf van Nine. 

 
Ons verlies is verweven met ons levensverhaal en maakt er onlosmakelijk onderdeel 
van uit. Rouw is niet eindig, want verlies dat betekenis heeft kleurt ons hele leven. 
Het voert niet altijd de boventoon, maar zoals het in Herbergen van verlies zo treffend 
staat verwoord: In de backoffice is het altijd aanwezig en kan bij aanraking weer op 
het bureaublad verschijnen. 

 
Zonder ook maar iets af te doen wat een gebroken hart bij ons moeders en vaders 
veroorzaakt wil ik dit hoofdstuk toch afsluiten met een belofte waar zoveel troost 
vanuit gaat.  

 
Hij heeft Mij gestuurd om mensen die een gebroken hart hebben te genezen. 
Lukas 4:18   
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Mijn lezingen c.q. spreekbeurten staan op een laag pitje i.v.m. de afronding van mijn 
boek. In principe neem ik pas vanaf februari weer uitnodigingen aan. Hoewel ik al 
veel langer de komende twee afspraken in mijn agenda heb staan, omdat de 
afronding van mijn boek sneller op planning kwam te staan. 
 
 
Mijn agenda 2025  

 
 7 oktober : Dinsdagochtend 10.00 u. Vrouwenochtend in de Koningshof  
   Dr. H.A.W. van de Vegtlaan 9 8061 HJ Hasselt  

(n.a.v.Uitdagende Outfit) 
   

9 november : Zondagochtend 10.00 u. UBG Pleinkerk 
Zevenhuisterweg 39 9257 VH Noardburgum  
(n.a.v. Het roer om!)  
     
 

 
  

 
Bij mij te bestellen: 

  
Uitdagende Outfit        € 10,- 

 Hemelkinderen        € 15,- 
 Schipperen         € 15,- 
 Het roer om!          € 15,-   
 Dichtbundel Jezus komt!       € 10,- 
 Dichtbundel Gedachten in Gedichten     € 10,- 
 5 dubbele kaarten (eigen schilderkunst) met gedicht/tekst + envelop € 10,- 
   

 
Bij een bestelling van twee boeken of meer is de verzending gratis.  
 
 
Misschien wil je mij eens als spreker in jouw omgeving introduceren. Ik geniet ervan 
om op verschillende plekken in Nederland de boodschap van geloof, hoop en liefde 
door te kunnen geven.  
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Mijn schilderen: 
 
Een paar schilderijen die connecties hebben met onze vakantieperiode. 
 

     
 

 
 
Op mijn website kun je meer lezen over mijn schilderijen en de prijzen.  
 
 
 
 
Tot slot wens ik je een goed en gezellig nieuw seizoen toe waarin we onze huizen 
verwarmen en we de kaarsjes weer aansteken. Kortom binnenshuis proberen we het 
gezellig en knus te maken als de najaarsstormen op gaan steken. Bovenal hoop ik 
dat de warmte van Gods liefde je in alles zal omringen.  
 
Voordat de kerstdagen aanbreken hoop ik weer van me te laten horen.    
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Mijn emailadressen 
w.zeldenrust@ziggo.nl 
williezeldenrust@gmail.com  
 
Mijn website 
www.willietenharkel.com 
 
Mijn youtube kanaal 
https://www.youtube.com/channel/UCZwg5G53Epsud0fxtLg6msA 
 
EO Ik mis je 
https://ikmisje.eo.nl/televisie/zondag-15-november-2020-855-uur 

 
Eva 
https://eva.eo.nl/artikel/2020/10/willie-schreef-veertig-jaar-na-de-stilgeboorte-van-
haar-zoon-het-ontroerende-boek-hemelkinderen 
 
CIP  
https://cip.nl/dossiers/willie-zeldenrust 
 
Revive.nl  
https://www.revive.nl/willie-zeldenrust-combineert-in-haar-nieuwe-boek-humor-met-
diepe-geloofslessen/ 
https://www.revive.nl/willie-zeldenrust-verloor-een-kindje-en-schreef-er-een-boek-
over-door-mijn-gebrokenheid-heen-kan-ik-veel-betekenen/ 
 
Interview St. Opwekking 
https://youtu.be/sE4ldixnphs 
 
Podcast Trans World Radio: vijf overdenkingen over ‘Het roer om!’ 
https://www.twr.nl/podcast/uitzendingen/het-roer-
om/?fbclid=IwAR1qBKDx5kE4E5Axb_0167BPR9BDQ7vQ2fNlCYNLQ7w46S36IVAnf
GQsxbE 
 
Kerkdiensten Pleinkerk Noordbergum 
Uitdagende Outfit: https://www.youtube.com/watch?v=KQtNp8Ah7Uw 
Het roer om!: https://www.youtube.com/watch?v=EABmDIPyAPY 
Het roer om!: https://www.youtube.com/watch?v=q3xkLJO0arA 
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