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2025 27e NIEUWSBRIEF 

 
Vrede met God, vrede met elkaar, vrede in je hart. Rick Warren 

 
 
De laatste nieuwsbrief van dit jaar waarin ik een paar Kerstgedachten met je deel. In 
de kerstboodschappen die via de media bij ons in de huiskamer komen of die we in 
de kerk horen worden heel vaak gedachten van vrede geventileerd.  
 
In de kersttoespraak van 2013 zei Koning Willem Alexander het volgende:  
Vrede op aarde is meer dan een onbereikbaar ideaal. Meer dan een ster aan de 
hemel. Vrede op aarde begint heel dichtbij. Thuis. In de straat. In de buurt. Op de 
club. In eigen dorp of stad. Ieder kan, op zijn of haar eigen manier aan die vrede 
bijdragen door verbindingen te zoeken.  
 
Het handhaven en het zoeken naar de vrede tussen mensen, bevolkingsgroepen, 
landen is misschien wel één van de meest besproken onderwerpen vanwege de 
onvrede die van alle kanten op ons afkomt. Onvrede geeft vaak onrust. De onderlinge 
vrede begint met innerlijke vrede.  
 
Ik las de volgende uitspraak:  
Wie zelf geen innerlijke vrede kent, zal ook in de ontmoeting met andere mensen 
geen vrede vinden; en nooit kunnen er vreedzame betrekkingen tussen enkelingen of 
tussen volkeren tot stand komen, zolang men dat niet beseft.  
 
Innerlijke vrede is in vrede, in harmonie leven met jezelf. Door onze innerlijke vrede 
kunnen we in vrede leven met anderen op deze aarde, want hoe kun je iets geven 
aan anderen wat jezelf niet bezit? Zowel innerlijke vrede als innerlijke onvrede 
vertaalt zich naar de mensen om ons heen.   
 
Met Kerst klinkt het weer overal vrede op aarde. Misschien is het meest bekende 
Kerstlied wel Ere zij God in de hoge vrede op aarde in de mensen van het 
welbehagen. Deze woorden staan letterlijk in het Kerstevangelie.  
Nadat een engel de herders op de hoogte had gebracht dat de lang verwachte 
Messias, Jezus, geboren was, zong een hemels engelenkoor dit lied en wij zingen het 

nog steeds. Hoogstwaarschijnlijk is de melodie wel enigszins gewijzigd      .  
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God biedt ons zijn vrede aan. Jesaja, een profeet die plusminus 700 jaar voor 
Christus leefde, schreef toen al de woorden:  
Een Kind is ons geboren een Zoon is ons gegeven en de heerschappij zal op zijn 
schouders rusten en men noemt hem Vredevorst.  
 
Jezus is geboren en Hij heeft in zijn leven de vrede verkondigd en de vrede 
voorgeleefd, Hij was de vrede ten voeten uit. Jezus heeft zijn leven gegeven voor het 
evangelie van de vrede. Een vrede die alle verstand te boven gaat en die verwijst 
naar een  innerlijke vrede die niet is gebaseerd op rationele verklaringen of gunstige 
omstandigheden; het is een bovennatuurlijke gemoedsrust. Deze vrede van God 
heeft zonder meer zijn uitwerking in al onze relaties. Mensen die de vrede van God in 
hun leven ervaren ademen als het ware de vrede uit en wat de onderlinge vrede 
bevordert. De kerstboodschap is de vredesboodschap bij uitstek.  

 
Vrede op aarde 

In mensen een welbehagen 
Woorden van weinig waarde 
In deze tijd van onbehagen 

Van onvrede 
En eigen belangen 

Of zijn deze woorden een bede 
Een liedje van verlangen 

Naar de nieuwe eeuw 
Waar koe en kind 

Slang, lam en leeuw 
Eensgezind 
Samen zijn 

Waar alle pijn 
En verdriet 

Vergeten zijn 
Daar klinkt het lied 

Als een lieflijk refrein 
Vrede op aarde 

In mensen een welbehagen 
Woorden van eeuwige waarde 

Geen onbehagen, 
Onvrede of eigenbelang meer 

Voor altijd 
En zonder meer 

Voorgoed verleden tijd 
Een nieuwe monarchie 

Waar de Heer der Heren 
In onvergane glorie 

Voor eeuwig zal regeren 
 
 

 
Terugblik 
In het afgelopen kwartaal heb ik toch nog onverwachts vier spreekbeurten gehad. 
Twee keer was de geestelijke wapenrusting weer het onderwerp. Een onderwerp 
overigens dat nooit verveeld en waar nog steeds veel belangstelling voor is. Toen ik 
in 2018 daar de eerste keer over sprak had ik nooit verwacht dat dit onderwerp zo 
vaak voor het voetlicht zou komen. Bij elke spreekbeurt merk ik dat er weinig tot geen 
kennis is van wat Paulus ons wil leren naar aanleiding van het voorbeeld van de 
uitrusting van een soldaat.  
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De voorraad Uitdagende Outfits is hard geslonken en de teller staat op 34. Volgend 
jaar zal ik serieus moeten overwegen of er een hele nieuwe herdruk moet komen met 
als gevolg dat de prijs hoger wordt, of dat ik de boekjes in de huidige vorm laat 
drukken waardoor dezelfde prijs gehandhaafd kan blijven. Ik wacht nog even de 
aanvraag van spreekbeurten over dit onderwerp af.  
 
In Koudum mocht ik komen spreken in een vrouwenbijeenkomst die een nieuwe start 
maakte. Bijzonder, omdat Koudum de bakermat is van het voorgeslacht van 
Echtgenoot. In onze thuisgemeente in Sneek kwam ik heel onverwacht voor de 
gemeente te spreken, omdat Echtgenoot in de nacht voorafgaand aan deze bewuste 
zondag behoorlijk ziek werd. Zijn geplande spreekbeurt moest gecanceld worden, 
maar hij had direct een oplossing bij de hand. Zijn vinger wees naar mij. Hij vond dat 
ik zijn spreekbeurt moest overnemen. Ik werd beurtelings warm en koud. Hoezo ik? Ik 
had de preek niet voorbereid en wie weet wilden ze in de gemeente toch iemand van 
het mannelijk geslacht. Veel tijd en ruimte om te discussiëren was er niet en een 
belletje was voldoende om te horen dat het zeer welkom was dat ik de boodschap 
van Echtgenoot zou doorgeven. Gelukkig stond de geplande preek compleet 
uitgeschreven op de laptop en was ik ook goed op de hoogte van het onderwerp, 
maar toch… Super slechte voorbereiding. Hartkloppingen. Bibberende knieën. Maar 
zie, op het moment suprême nam God de touwtjes in handen en mocht ik na een 
schietgebedje en een paar ademhalingsoefeningen frank en vrij de hele mooie 
boodschap doorgeven over Jezus, onze hoeksteen, het fundament onder ons leven. 
Ook in de gemeente waar manlief pastoraal werker is mocht ik vertellen over de God 
die weliswaar onbegrijpelijk, maar volledig te vertrouwen is. De liefdevolle God die 
ons niet tot bittere, maar tot betere mensen maakt. Wat is er toch mooier dan spreken 
over dat wat het allerbelangrijkste is in ons leven: Jezus Christus, de gekruisigde en 
levende Heer. Wat een ongelooflijk voorrecht!      
 

                                         
 
 
 
 
Niet van voorbij 
In mijn vorige nieuwsbrief schreef ik al dat ik eind oktober mijn manuscript van Niet 
van voorbij moest inleveren. Op 31 oktober ’s middag om kwart voor twaalf stuurde ik 
met één druk op de toets van mijn appletje plm. 45000 woorden richting uitgeverij. Ik 
slaakte een zucht van verlichting. De eerste fase was afgrond en nu kon ik even 
adempauze nemen. Verschillende meelezers waren heel positief over mijn schrijverij 
en dat is al heel mooi, maar ja, het laatste woord is aan de redacteur van de 
uitgeverij. Begin december kreeg ik de eerste reactie. Zeker potentie om het uit te 
geven, toegankelijk geschreven, warm, inlevend, prettig leesbaar, maar… er moet 
hier en daar nog aan geschaafd worden. Dus ik moet er toch nog weer induiken en 
zien waar er wat bij en waar er wat af moet. Dit boek heeft een moeilijker bevalling te 
doorstaan dan de andere boeken en ja, dit is dus af en toe het lot van een schrijver. 
Ondertussen verwacht ik ook nog een aantal reacties van aanbevelingen naar 
aanleiding van de ruwe versie van het manuscript.  
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Aan de essentie van het boek zal ook niets veranderd worden, dat zal dus geen 
problemen opleveren. Maar weer diep ademhalen en met goede moed voorwaarts 
gaan.  
  
Ik plaats hieronder weer een stukje tekst uit Niet van voorbij   
 

In de loop van de jaren heb ik (Willie) me veelvuldig afgevraagd of onze waaromvragen 

wel terecht zijn. In dit boek is een aantal keren de gebrokenheid in en van deze wereld 

genoemd en waaraan niemand ontkomt. Als we soms geneigd zijn te denken dat het leven 

maakbaar is, dan worden we op een dag hardhandig wakker geschud. Zodra lijden op een 

of andere manier ons pad kruist worden we ons er terdege van bewust dat van 

maakbaarheid geen enkele sprake is. De waaromvraag, die dan misschien als eerste vraag 

in ons naar boven komt, is meestal ook een zinloze vraag, omdat het antwoord op die vraag 

vaker niet dan wel wordt beantwoord. Misschien moeten we andere vragen stellen.   

 

Koop de leugen dat je leven een hemel op aarde moet zijn en het lijden kan een 

martelende hel worden. Het leven is lijden en het lijden is slechts het kruis dat we 

dragen en is deel van het aardse landschap dat we moeten doorkruisen op weg naar de 

hemel. Lijden is de universele ervaring van heel de mensheid. De vraag is niet: waarom is 

er lijden in mijn leven? Maar waarom zou er geen lijden in mijn leven zijn? Zo is het leven 

in een gebroken wereld. Ann Voskamp 

 

Een van onze vrienden vertelde dat toen zijn vrouw de diagnose ALS kreeg, hij de vraag 

stelde: ‘Waarom?’ Zij antwoordde: ‘Waarom niet?’ We leven in een wereld waarin zowel 

mensen, als ook de natuur, te lijden hebben onder gebrokenheid en onvolmaaktheid. Een 

groot deel van onze verliezen en het onbegrijpelijke daarvan is daarop terug te voeren.  

 

Met vallen en opstaan heb ik geleerd dat je juist dwars door lijden, tegenslagen en pijn 

dichter bij God kunt komen. Ann Voskamp 

 

Ik kan daar alleen maar ‘amen’ op zeggen. Ja, het is met vallen en opstaan, al struikelend, 

maar ons geloof kan door perioden van moeiten, pijn en verdriet groeien en zich 

verdiepen. Hoewel een en ander heus niet zonder slag of stoot gaat.   

 

Ieteke Bloem 

Mijn leven is anders verlopen dan ik verwacht had. Ik ben veel eerder getrouwd, ik heb 

eerder kinderen gekregen en de gedroomde carrière is vervlogen. Misschien had ik nog 

meer kinderen gewild, maar de prijs van intense, spannende zwangerschappen vond ik (te) 

hoog. Toch heb ik er veel voor teruggekregen. Ik weet dat de Grote Regisseur mijn leven 

in zijn handen heeft en ik ben ervan overtuigd dat ik nu in zijn plan wandel. Niets gebeurt 

zonder reden. Ook de geboorte en verlies van ons eerste kind niet. De dood is niet van 

God, maar door ons kind heen mag er toch al een ‘stukje van ons’ in de hemel zijn. Door de 

jaren heen is mijn geloofsreis veranderd. Mijn relatie met Jezus is verdiept. Dat 

betekent ook dat ik in mijn rouwproces rondom het overlijden van Jonathan meer 

genezing en vrede gekregen heb.  

Nog steeds vind ik het lastig om God blindelings te vertrouwen. Geloven dat Hij alles in 

zijn hand heeft is een ding, maar om dat helemaal los te laten is voor mij een leerproces 

dat met vallen en opstaan gepaard gaat.   
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Froukje Akkerman 

Ik heb de keus moeten maken om God niet te willen begrijpen, maar om Hem te 

vertrouwen. No matter what. Ik wist immers dat we een liefdevolle God hebben en dat 

Hij dit ook niet gewild heeft. We leven nu eenmaal in een gebroken wereld en God huilt 

met ons mee. Ik kan niet anders dan Hem vertrouwen en zijn hand vasthouden en nooit 

meer loslaten. Ik wilde God helemaal leren kennen, want mijn dochter is immers bij Hem. 

Geloof is echt geloven geworden. Achteraf zag en voelde ik wel degelijk de aanwezigheid 

van God. Hij was erbij. God was in de rust en atmosfeer tijdens de keizersnede, deze was 

niet te beschrijven. In de verpleegkundige die een arm om Marc heen sloeg toen hij naast 

mij zat en niets kon doen. In de gynaecoloog die alle tijd nam om haar aan ons te laten 

zien. Ik zag Hem in de mensen om ons heen die meevoelden, luisterden, voor ons 

geloofden als wij het niet konden. God was er in mijn kinderen. En als kers op de taart gaf 

God mij vrede die mijn verstand te boven ging. Nog steeds sta ik versteld van zijn liefde. 

Ik weet dat ik God kan vertrouwen, maar ik weet ook dat dit niet betekent dat het gaat 

zoals ik heb bedacht, of dat alles wel goed zal komen. Maar Hij is er wel bij. Zijn 

aanwezigheid is de rode draad in mijn verhaal. Ik weet nu dat ik in alle omstandigheden 

veilig ben. Veilig en geborgen in de armen van Jezus. 

 
 
 
 
Mijn agenda 2026  

 
Op dit moment heb ik wat spreekbeurten betreft nog een vrij lege agenda, maar uit 
ondervinding weet ik dat dit ook zomaar kan veranderen.  
 
10 mei: Zondagochtend 10.00 u. UBG Pleinkerk 

Zevenhuisterweg 39 9257 VH Noardburgum  
 

 
Misschien wil je mij eens als spreker in jouw omgeving introduceren. Ik geniet ervan 
om op verschillende plekken in Nederland de boodschap van geloof, hoop en liefde 
door te kunnen geven.  
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Bij mij te bestellen: 
  

Uitdagende Outfit        € 10,- 
 Hemelkinderen        € 15,- 
 Schipperen         € 15,- 
 Het roer om!          € 15,-   
 Dichtbundel Jezus komt!       € 10,- 
 Dichtbundel Gedachten in Gedichten     € 10,- 
 5 dubbele kaarten (eigen schilderkunst) met gedicht/tekst + envelop € 10,- 
   

 
Bij een bestelling van twee boeken of meer is de verzending gratis.  
 
 
 
 
 
 
 
Tot slot wensen echtgenoot Jan en ik je hele goede en gezegende Kerstdagen toe  
waarin de vrede van God je hart mag verwarmen en dat dit ook voor  
het nieuwe jaar 2026 zal gelden. Shalom!   
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Mijn emailadressen 
w.zeldenrust@ziggo.nl 
williezeldenrust@gmail.com  
 
Mijn website 
www.willietenharkel.com 
 
Mijn youtube kanaal 
https://www.youtube.com/channel/UCZwg5G53Epsud0fxtLg6msA 
 
EO Ik mis je 
https://ikmisje.eo.nl/televisie/zondag-15-november-2020-855-uur 

 
Eva 
https://eva.eo.nl/artikel/2020/10/willie-schreef-veertig-jaar-na-de-stilgeboorte-van-
haar-zoon-het-ontroerende-boek-hemelkinderen 
 
CIP  
https://cip.nl/dossiers/willie-zeldenrust 
 
Revive.nl  
https://www.revive.nl/willie-zeldenrust-combineert-in-haar-nieuwe-boek-humor-met-
diepe-geloofslessen/ 
https://www.revive.nl/willie-zeldenrust-verloor-een-kindje-en-schreef-er-een-boek-
over-door-mijn-gebrokenheid-heen-kan-ik-veel-betekenen/ 
 
Interview St. Opwekking 
https://youtu.be/sE4ldixnphs 
 
Podcast Trans World Radio: vijf overdenkingen over ‘Het roer om!’ 
https://www.twr.nl/podcast/uitzendingen/het-roer-
om/?fbclid=IwAR1qBKDx5kE4E5Axb_0167BPR9BDQ7vQ2fNlCYNLQ7w46S36IVAnf
GQsxbE 
 
Kerkdiensten Pleinkerk Noordbergum 
Uitdagende Outfit: https://www.youtube.com/watch?v=KQtNp8Ah7Uw 
Het roer om!: https://www.youtube.com/watch?v=EABmDIPyAPY 
Het roer om!: https://www.youtube.com/watch?v=q3xkLJO0arA  
Niet van voorbij: https://www.youtube.com/watch?v=9R1xHXnMl-c&t=2452s 
 
 
 

            
 

 
Banknummer: NL17 INGB 0000 6945 25 

mailto:w.zeldenrust@ziggo.nl
mailto:williezeldenrust@gmail.com
http://www.willietenharkel.com/
https://www.youtube.com/channel/UCZwg5G53Epsud0fxtLg6msA
https://ikmisje.eo.nl/televisie/zondag-15-november-2020-855-uur
https://eva.eo.nl/artikel/2020/10/willie-schreef-veertig-jaar-na-de-stilgeboorte-van-haar-zoon-het-ontroerende-boek-hemelkinderen
https://eva.eo.nl/artikel/2020/10/willie-schreef-veertig-jaar-na-de-stilgeboorte-van-haar-zoon-het-ontroerende-boek-hemelkinderen
https://cip.nl/dossiers/willie-zeldenrust
https://www.revive.nl/willie-zeldenrust-combineert-in-haar-nieuwe-boek-humor-met-diepe-geloofslessen/
https://www.revive.nl/willie-zeldenrust-combineert-in-haar-nieuwe-boek-humor-met-diepe-geloofslessen/
https://www.revive.nl/willie-zeldenrust-verloor-een-kindje-en-schreef-er-een-boek-over-door-mijn-gebrokenheid-heen-kan-ik-veel-betekenen/
https://www.revive.nl/willie-zeldenrust-verloor-een-kindje-en-schreef-er-een-boek-over-door-mijn-gebrokenheid-heen-kan-ik-veel-betekenen/
https://youtu.be/sE4ldixnphs
https://www.twr.nl/podcast/uitzendingen/het-roer-om/?fbclid=IwAR1qBKDx5kE4E5Axb_0167BPR9BDQ7vQ2fNlCYNLQ7w46S36IVAnfGQsxbE
https://www.twr.nl/podcast/uitzendingen/het-roer-om/?fbclid=IwAR1qBKDx5kE4E5Axb_0167BPR9BDQ7vQ2fNlCYNLQ7w46S36IVAnfGQsxbE
https://www.twr.nl/podcast/uitzendingen/het-roer-om/?fbclid=IwAR1qBKDx5kE4E5Axb_0167BPR9BDQ7vQ2fNlCYNLQ7w46S36IVAnfGQsxbE
https://www.youtube.com/watch?v=EABmDIPyAPY
https://www.youtube.com/watch?v=q3xkLJO0arA

